
Palmzondag 
 
24 maart 2024 
 
Evangelie Mc. 11, 1 – 10 
Eucharistieviering: 
1e lezing Jes. 50, 4 – 7 
2e lezing Fil. 2, 6 – 11 
Passie Evangelie Mc. 14, 1 – 15,1 – 39 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
Toen Jezus Zijn reis naar Jeruzalem begon, had Hij tevoren verklaard een Doopsel te moeten 
ondergaan en hoe verlang ik dat het reeds voltrokken wordt. Jezus verlangt naar het Doopsel: 
dat is Zijn onderdompeling, Zijn totale onderdompeling in de liefde van de Vader. In de 
onpeilbare, onvoorwaardelijke kracht van de liefde van de Vader voor Hem en voor ieder van 
ons. Een liefde die sterker is dan de dood. En door de Liturgie van deze Palmzondag verlangt 
Jezus ons mee te nemen naar deze liefde, naar de hernieuwing van onze onderdompeling in 
Zijn Doopsel. Onze onderdompeling in Zijn dood en verrijzenis op het feest van Pasen. Hij 
nodigt ons uit tot een nieuw leven: Zijn leven. Hoe verlangt Hij ernaar dat dit leven, Zijn 
leven, in deze wereld zijn plaats zou krijgen. Laten wij ons nu meenemen, in onze intocht in 
Jeruzalem, onze intocht in Jezus lot. Maar onze intocht is tegelijkertijd een uittocht. Een 
uittocht die Hij in ons gaat voltrekken, een uittocht uit een oud leven. Een intocht in een 
nieuw leven waarvan onze frisse palmtakken het teken zijn. 
 


